
2016 Sleutel cafés Heeswijk-Dinther, Annerveenschekanaal, Alteveer(gr), Bathmen 

 

10-4-2016 Heeswijk Dinther 

De boodschappen gedaan, de garage uitgeruimd en de motoren keurig gepoetst! Inmiddels ons 

vierde sleutelcafé alweer. Veel leden hadden aangegeven om naar Dinther te komen en hebben dat 

ook gedaan. Rond half een was de inwendige mens aan de beurt, soep en broodjes worst gingen er 

wel in. Ook de door een lid meegebrachte en zelf gebakken appeltaart viel zeer in de smaak. Voor ons 

was het in ieder geval weer een geslaagde dag en het organiseren daarvan meer dan de moeite 

waard. Groeten, Anja en Erik van Grunsven 

         

         

 

 

7-5-2026 Annerveenschekanaal 

 Het sleutelcafe was een groot succes. Prachtig weer, de zon scheen volop. Om 10.00 uur hoorden we 

al een bekend Honda geluid. De eerste coureur was al gearriveerd op het dorp. De koffiepot pruttelde 

nog en alles stond verder klaar voor de ontvangst van het Honda volk. Remco was de eerste met zijn 

Hondamatic. (Verbeter me als ik het verkeerd heb). Na de rit uit Steenwijk ging een bakkie koffie er 

wel in. We hoefden niet zo heel erg lang te wachten voordat de andere coureurs zich meldden. De 

koffie en de beroemde appelcake van de buurvrouw gingen er met smaak in. Gezellig pratend en 

motoren bekijkend vloog de tijd om. Gesleuteld is er niet zo veel want daar was het veels te warm 

voor.... Intussen was er ook een Yamaha coureur aangeschoven maar hij werd getolereerd omdat hij 
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een aanhangertje had gemaakt van een benzinetank van een Honda motor.... dus vooruit dan maar 

ook hij mocht een kom soep en brood. Na deze maaltijd hebben we geheel in stijl van de oude 

Honda's de Tour de TT gereden. Dat is een uitgezette route over het oude circuit waarover in 

vervlogen tijden de TT werd verreden. In Assen namen we afscheid van Theo, Rita, Gejo en Meino. Zij 

konden zo snel op de snelweg weer naar huis. Dus met nog drie overgebleven rijders weer terug naar 

Annerveenschekanaal waar onderweg toch nog gesleuteld werd. Een zekering van Albert zijn motor 

was doorgebrand maar gelukkig was hij voorbereid en konden we al snel weer verder. In 

Annerveenschekanaal nog even een bakkie koffie en toen was het feest weer over. De borden weer 

bij de straat weggehaald en de vlag weer opgeruimd. Iedereen bedankt voor het enthousiasme en 

volgend jaar gewoon weer! 
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9-7-2016 Alteveer gr 

 

Het was een leuke en gezellige dag met schitterend mooi weer, er waren 9 (en ik zelf) leden 

aanwezig, eerst koffie met koek (en ouwe hoeren).Gejo wilden z'n voorrem schakelaar nog vervangen 

maar de nieuwe zat in z'n andere jas, maar met een beetje hulp van Wil toch de zooi losgedraaid en 

proberen de oude eruit te peuteren, wat deels is gelukt. Van praten en sleutelen krijg je natuurlijk wel 

zin in iets. Na de soep met bolletjes mijn motor toch even binnen gezet om de kleppen te stellen. 

Ineens zag iemand op buienrader dat er een fikse bui in aantocht was en gingen de mensen 

huiswaarts, heb zelf de rest van de kleppen verder afgesteld, dus das nou ook weer klaar (is zo'n 

sleuteldag toch nog ergens goed voor). Rond 17:20 begon het hier ook te spetteren gelukkig hadden 

we alles net weer binnen staan.Het was van onze kant een geslaagde dag, en als jullie dat willen 

mogen jullie van onze dochter veel vaker weer terug komen. Iedereen bedankt voor zijn 

aanwezigheid, tot eventueel een volgende keer,ook namens Corry (vrouw) en dochter. Albert de 

Groot. 
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19-9-2016 Bathmen 

 

Altijd gezellig en goed verzorg door Hennie en Dinie. 
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