
2014 Sleutel cafés Heeswijk Dinther – Zeist - Moordrecht 

 

6-4-2014 Heeswijk-Dinther 

 

Eindelijk was het dan zover, zondag 6 april ons derde sleutelcafé. De boodschappen gedaan, de 

garage uitgeruimd en de motoren keurig gepoetst op de inrit. Veel leden hadden aangegeven om 

langs te komen, en dat hebben ze ook gedaan. Nieuwe gezichten en meer bekendere motormuizen 

hebben het Brabantse platteland weer bezocht. Het weer werkte redelijk mee: voor de middag viel er 

helaas een buitje, maar daarna bleef het gelukkig droog, de temperatuur was goed. Rond 10.00 uur 

melde de eerste café bezoeker zich in Dinther en daarna volgde er al snel meer en ging het sleutelen 

van start. De meeste die zich vooraf hebben aangemeld zijn ook bijna allemaal gekomen, ondanks de 

dreiging van een bui. Verder hebben we enkele leden mogen ontvangen die spontaan de moeite 

hebben genomen om ook van de partij te zijn. We hebben 22 bezoekers in ons café mogen 

verwelkomen. Er werden diverse werkzaamheden verricht, zoals het synchroniseren van een drietal 

motoren en het stellen van kleppen, verder wat andere probleempjes die de aandacht verdiende. 

Ook was het opmeten van diverse achter spatborden voor één lid een interessante bezigheid. Door 

de grote opkomst maakten vele handen weer licht werk en was er natuurlijk voldoende kennis in 

huis. Ook degenen die alleen kwamen voor de gezelligheid, kwamen aan hun trekken want er was 

genoeg te bekijken en te bepraten. Om half een was de inwendige mens aan de beurt. Soep en 

broodjes worst gingen er wel in. Voor ons was het in ieder geval een zeer geslaagde dag en het 

organiseren daarvan meer dan de moeite waard. Groetjes, Anja en Erik van Grunsven. 
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14-6-2014 Zeist 

 

Het sleutelcafé werd uiteindelijk een mooie toertocht. Rob en ik mochten een motor uit de collectie 

van Johan uitzoeken voor de toertocht. Het werden een Honda 750 automaat en een Honda 400 

automaat. Johan zelf op de Yamaha turbo. Een mooie tocht gemaakt door de bossen en over dijken 

naar Spakenburg daar vervolgens van motor gewisseld en terug gereden naar Zeist. Was een 

bijzondere ervaring om met een automaat te rijden. Heel relaxed maar erop letten dat hij nauwelijks 

op de motor afremt. Johan nogmaals bedankt voor de organisatie van een geslaagde dag.. 

 

2-8-2014 Sleutelcafe Moordrecht 

Dat was een mooie dag. In Moordrecht heeft het de hele dag geen spat geregend. Maar als ik het 

acht uur journaal mag geloven is Zuid-Holland de enige plek in Nederland die droog gebleven is. Dus 

Paul en al die anderen die toch maar thuis zijn gebleven, ik had het zelfde gedaan. op traktaties op 

noodweer onderweg zit niemand te wachten. En inderdaad, de nadruk lag deze keer op sleutelen. 

Dat wil niet zeggen dat het niet gezellig was. Nico Duinhoven was er al vroeg bij. Gejo Roelvink was 

ook al vroeg aangekomen. Later op de middag kwam Kees Bosloper nog langs. Mijn dag werd 

afgesloten met een mooie rit samen met Kees langs slingerende rivierdijkjes. En inderdaad: droog! 

Het sleutelen was heel gezellig. De ketting, wat een smeerboel als je bij bijna elke rit even smeert!, en 

het vervangen van de kettingtandwielen is samen tot heel wat leuker dan alleen. Gejo, bedankt voor 

je hulp! Hoewel de appeltaart met moeite op te krijgen viel vond ik het toch een heel geslaagd 

sleutelcafe. 
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